Bijlage

Een telefoongegprek

“Ben je daar nog, Koen?"

“Ja, mama.”

“Je bent zo stil. Is er iets? Is er iets gebeurd op school of zo?”
“Nee, mam, echt niet.”

“0, eh ... hoe was het op school?”

“Goed, mam. Gewoon, net als altijd.”

“Zijn Emma en Pieter al thuis?”

“Emma is naar ballet, mam. Het is donderdag.”

“0 ja, dat was ik even vergeten. En Pieter?”

“Die speelt bij Michael. Je weet wel, die jongen uit zijn klas.”
“Mooi zo.”

“Mam?"

“Ja, jongen?”

“Waar belde je eigenlijk voor?"”

“Wel, om te zeggen dat ik wat later thuiskom en dat je als je weggaat niet
moet vergeten de deur op slot te doen.”

“Zal ik doen, mam.”

“Fijn. Tot straks, lieverd.”

“Tot straks, mam.”

Nog geen twee minuten later gaat opnieuw de telefoon.
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“Met Koen.”

“Dag, Koen, met mama. Ik bel je toch nog even, schat. Ik maak me een
beetje ongerust. Er {s iets. Ik voel het. Ik merk het aan je. Je bent stiller
dan anders, ik weet niet ..."

“Wel, als je het echt wil weten, mama, het komt door Kerstmis.”
“Kerstmis?”

“Ja, de kerstvakantie en alle feestdagen en zo. Ik heb er helemaal geen zin
in.” '

“Hé, wat hoor ik nu? Twee weken vakantie, en daar heb jij geen zin in?”
“Dit jaar niet, nee.”

“Maar, Koen, jongen, hoe kan dat nu? Ik snap er nog altijd niks van.”
“Wel, het is anders wel mooi jéuw schuld!”

“Mijn schuld?”

“En die van papa.”

“Nu kan ik helemaal niet meer volgen, hoor. Zeg nu eens gewoon eerlijk
wat er is.”

“Wel, eh ... ik, eh ... ik vind het verschrikkelijk dat ik moet kiezen.”

“Dat je wat moet kiezen, Koen?”

“Dat ik zelf moet kiezen of ik met Kerstmis bij jou wil zijn of bij papa.”
“Ahal Is dat het?”

“Nu papa en jij gescheiden zijn, vind ik er niks meer aan, aan Kerstmis en
zo."”

“Maar lieverd, wat is nu het probleem? Je vindt het toch heel gezellig bij
mij thuis? En je kunt het toch goed vinden met Stef? Stef wil echt niet
papa's plaats innemen, hoor. Maar hij is wel mijn nieuwe vriend. Daar heb-
ben we het toch al uitgebreid over gehad?”

“Maar dat bedoel ik ook helemaal niet, mama ..."”




“En papa is heel gelukkig nu hij met Hilde samenwoont. En dan is er hun
baby nog. Bij hen voel je je toch ook thuis?”
“Ma-ham, luister nu toch eens! Dat is het niet. Het gaat erom dat ik moet
kiezen bij wie ik wil zijn, met kerst.”
“Maar, Koen, we dachten juist dat we je een plezier deden door je zelf te
laten kiezen. Weet je nog hoe het was, nog maar een jaar geleden? Pap en
ik zouden hooglopende ruzie hebben gekregen, alleen al over de vraag bij
wie jullie de feestdagen zouden doorbrengen. En nu hebben we het rustig
besproken, samen. Nergens ruzie om gehad. We hebben zelfs gelachen! Je
moet toegeven dat dat een hele verbetering is als je het vergelijkt met
vroeger.”
“Dat is het ook, mam, dat is het ook ...”
“Wel, en toen dachten we, weet je wat? We laten de kinderen zelf kiezen.”
“Precies! En dat is wat ik verschrikkelijk vind. Ik wil helemaal niet kiezen.
Ik wil bij jullie allebei zijn.”
“Je weet dat dat niet kan, Koen. Niet tegelijk in elk geval.”
“Nee, maar als ik dan kies om met kerst bij jou te zijn, dan is het net ...
dan is het net alsof ik papa niet lief vind. Niet lief genoeg ..."
“Welnee, gekkie, dat zou papa nooit denken. En ik ook niet, als je zou kie-
zen om bij papa te zijn.”
“Tk weet niet, hoor. Het voelt toch alsof ik, hoe moet ik dat zeggen, alsof ik
iemand verraad of zo. Als ik denk dat ik bij jou wil zijn, krijg ik even later
de kriebels. Dan denk ik, nee, dat is niet eerlijk voor papa. Maar als ik dan
besluit naar hem te gaan, voel ik even later diezelfde kriebels over jou.”
“Maar lieve Koen toch, dat kriebelgevoel zou toch alleen maar erger zijn
als wij voor jou zouden kiezen?”
“Misschien wel ja.”
“Tk denk wel zeker wel ja. Weet je, jij ziet de situatie nu papa en ik uit
elkaar zijn als 'n probleem, hé?”

“Als het om de feestdagen gaat ... ja.”
“Maar probeer het nu eens anders te bekijken. Niet als een probleem,
maar als iets bijzonders. Een gelukje dat niet iedereen heeft.”
“Een gelukje? Sorry, maar dat begrijp ik nu weer niet, mam.”
“Je hebt mij en Stef. Dat is jouw thuis. Maar je hebt ook papa en Hilde.
Dat is ook jouw thuis. En bij allebei voel je je goed en op je gemak ... Kijk,
je moet het zien als twee taartjes. Stel je voor dat er twee voor je neus
staan. Eén met slagroom en één met mokka.”
“Hmmm, lekker!”
“Dat dacht ik ook. En nu mag jij kiezen welke je het eerst opeet. Maar het
mooie is, je mag het andere 66k opeten! Het kan alleen niet tegelijk.”
“Je bedoelt, jij bent het slagroomtaartje en papa dat met mokka?"
“Juist! En wat je ook kiest, het is altijd goed. Kies je met Kerstmis voor de
één, dan ben je met nieuwjaar bij de ander. Hoe je het ook bekijkt, het is
altijd goed.”
“Goh, zo had ik het nog niet bekeken.”
“Probeer het dan zo maar eens te zien, schat. Beloof je dat?”
“Ja, mam, ik zal jullie als taartjes zien.”
“Ha ha, goed zo. En nu, niet meer zo bezorgd zijn, hoor.”
“Nee, mam.”
“En vergeet de deur niet op slot te doen als je nog weggaat.”
“Beloofd.”
“Mooi zo. Tot straks, lieverd. Kusje.”
“Kusje. Dag, mam.”




