Bijlage

Ik heb een droom.

Het is 28 augustus 1963. Stanley loopt met zijn ouders en twee zussen mee in
een lange stoet van mensen. Voor en achter hem lopen mensen. Zover hij kan
kijken, ziet hij mensen. Het lijkt wel of er geen begin en einde is. Er lopen
vooral veel negers mee, maar ook indianen en blanke Amerikanen. Ze wande-
len trots door de brede straten van de Amerikaanse hoofdstad Washington.
De mars eindigt bij het witmarmeren monument van Abraham Lincoln, dat
schittert in de zomerzon.

Stanley heeft al veel over Abraham Lincoln gehoord. Hij was de president die
in 1863 de slavernij in de Verenigde Staten afschafte. Dat is vandaag dus pre-
cies honderd jaar geleden. Voor de wet werden de negers toen eindelijk vrije
mensen. Ze waren niet langer meer eigendom van blanken voor wie ze kei-
hard moesten werken. Maar Stanley weet ook dat de negers nu wel honderd
jaar vrij zijn, maar nog steeds weinig rechten hebben. De meeste blanke
Amerikanen zien hun zwarte landgenoten nog steeds als tweederangsbur-
gers. Dat is dan ook de reden waarom vandaag deze protestmars gehouden
wordt.

De mensenmenigte bij het monument zwelt met de minuut aan. Stanley heeft
geen flauw idee hoeveel mensen er om hem heen staan. Zijn moeder houdt
het op honderdduizend. Maar volgens zijn vader zijn het er driemaal zoveel.
De mensen luisteren naar toespraken die vanaf het monument worden gehou-
den. Toespraken die vooral gaan over het discrimineren van negers.
Discrimineren wil zeggen: iemand op een oneerlijke manier achterstellen
omdat hij een bepaalde eigenschap heeft. Bijvoorbeeld een andere huidskleur
of godsdienst. Dan juicht de massa. Vader roept blij: “Stanley, luister goed.
Martin Luther King gaat spreken.”

“Beste vrienden. Ik wil jullie op deze bijzondere dag vertellen dat ik een
droom heb. Ik droom dat er op een dag in dit land vrijheid zal zijn voor alle
mensen. Het maakt niet uit van welk ras of geloof. We moeten de roep voor
vrijheid vanuit elk gehucht, vanuit elk dorp, vanuit elke stad en vanuit elke
staat laten klinken. Dat zal de dag dichterbij brengen waarop alle kinderen
van God, blanken en zwarten, joden en niet-joden, protestanten en katholie-
ken elkaar de hand kunnen geven en het oude slavenlied kunnen zingen:
“Dank, almachtige God, we zijn uiteindelijk vrij.”

Een luid gejuich klinkt op en houdt vele minuten aan. De moeder van Stanley
huilt. Ze vindt de woorden van Martin Luther King zo mooi. Ze denkt; ‘Als
mijn kinderen of kleinkinderen dat eens zouden mogen meemaken. Vrijheid
en gelijkheid voor iedereen. Wat zou dat fantastisch zijn.’

“Wat is dominee Martin Luther King toch een bijzondere man,” zegt vader.
“Eindelijk iemand die opkomt voor de zwarte bevolking."

“En zonder geweld,” vult zijn buurman aan.

“Dat is zo bijzonder. Martin Luther King weigert geweld te gebruiken. Hij
vecht liever met woorden.”

Dankzij de inzet van onder andere dominee Martin Luther King heeft de zwar-

te bevolking van Amerika het beter gekregen. Ze kregen hetzelfde loon als
blanke arbeiders, kregen stemrecht en hun kinderen betere scholing. Helaas

- Gewetensvolhandelen ..




heeft Martin Luther King dat niet meer meegemaakt. In 1968 werd hij in
Memphis vermoord. Hij stond op het balkon van zijn hotelkamer toen een
scherpschutter vanaf het dak van een tegenoverliggend gebouw een schot
loste. De kogel raakte Martin Luther in zijn hals. Een schok van afschuw ging
door de hele wereld. Ongeveer honderdduizend mensen brachten King naar
zijn laatste rustplaats. Op zijn grafsteen staan de beroemde woorden:
‘Uiteindelijk vrij'.




