Bijlage

De pdrabel van een vader met twee zohen
(overgenomen uit Tuin van Heden 3, p. 513)

Overal waar we kwamen, was het hetzelfde: Jezus at het liefst met zondaars
en met mensen die nergens meer bijhoorden. En de deftige mensen vonden
dat maar niks. ‘Wij leven al jaren zoals het hoort en dan gaat Hij op bezoek bij
die mensen’, zeiden ze boos.

Jezus kwam naar buiten en zag aan hun gezichten wat ze dachten. ‘Ik zal jul-
lie eens een verhaal vertellen’, zei Hij. ‘Er was eens een vader die twee grote
zonen had. Op een dag zei de jongste: ‘Vader, krijg ik de helft van jouw geld?
Dan kan ik hier weggaan!’

De mensen bij Jezus hielden hun adem in. Wat een onbeschofte zoon! Hoe
kon je nu om je erfenis vragen als je vader nog niet eens dood was?

Jezus vertelde verder. ‘Goed hoor, jongen, zei de vader, al wat van mij is, is
ook van jou." En de jongste zoon trok naar een ver land waar hij zoveel feest-
vierde dat zijn geld al snel helemaal op was. Om een beetje geld te verdie-
nen, ging hij op varkens passen. Zo'n smerig werkje wilde verder niemand
doen. Hij had honger, maar hij mocht zelfs het varkensvoer niet eten. Nu zit ik
toch diep in de puree, dacht de jongste zoon. Zelfs de armste knecht van mijn
vader heeft het beter dan ik. Misschien kan ik maar beter terug naar huis
gaan. Een zoon kan ik niet meer zijn, na alles wat ik heb uitgehaald, maar wie
weet, mag ik bij mijn vader als knecht werken. Alles is beter dan dit.

En de zoon vertrok opnieuw. Na vele dagen lopen kwam de jongste zoon in de
buurt van zijn huis. In de verte zag hij iemand langs de weg staan. Hij sjokte
voort, moe en vuil en hongerig. Opeens hoorde hij voorthollende voetstappen
en tot zijn verbazing werd hij omhelsd en gekust. Het was zijn vader!

De jongste zoon zei: ‘Vader, mag ik je knecht worden? Ik ben niet goed
genoeg om nog je zoon te zijn." Maar de vader zei: 'Jij blijft altijd mijn zoon en
ik ben dolgelukkig dat je bent teruggekomen. Kom, we gaan feestvieren!’ En
hij liet lekker eten maken en muziek spelen, en er was feest tot diep in de
nacht.

De oudste broer kwam pas laat thuis die avond. Hij had nog lang gewerkt
voor zijn vader. Al van ver hoorde hij muziek en gelach. ‘Wat is er aan de
hand?’, vroeg hij aan een knecht. ‘Je broer is terug’, antwoordde de knecht.
De oudste zoon bleef buiten staan. Zo, die nietsnut van een broer van hem
was thuisgekomen. Van zijn geld was er natuurlijk niets meer over. Hij spuw-
de boos op de grond.

Opeens stond zijn vader achter hem. Hij legde zijn hand op de schouder van
zijn oudste zoon. ‘Kom je niet mee feestvieren?’ vroeg hij. De oudste zoon
draaide zijn hoofd opzij. ‘Voor mij heb je nog nooit een feest gegeven', riep hij
uit. ‘En toch doe ik altijd alles wat jij vraagt. Is dat soms eerlijk?’

De vader glimlachte. ‘Ach jongen, je weet toch dat alles wat ik heb van jou is.
Maar vandaag is er iets speciaals gebeurd: je broer is thuisgekomen. Hij had
net zo goed dood kunnen zijn. Hij was verloren en nu is hij weer bij ons, waar
hij thuishoort. Nu zijn we weer allemaal bij elkaar.’




Toen Jezus weer naar binnen ging bij de tollenaar waar Hij op het eten was
uitgenodigd, zei niemand van de deftige mensen die buiten stonden nog een
woord. Ze gingen stilletjes weg en dachten na over het vreemde verhaal.

-~ Conflicten



